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Dromen zijn gedachten, beelden en gevoelens
die zich in de geest voordoen tijdens bepaalde slaapfases. Vaak overkomt dit je
en is het niet iets waar je controle over hebt. Het is tot de dag van vandaag
niet bekend wat precies de reden is dat we dromen. Eeuwenlang zijn dromen
wetenschappelijk onderzocht en zelfs op religieus en filosofisch gebied is er
veel aandacht geweest voor dromen. Dromen en realiteit, hoe zit dat? In dit
blogartikel vertellen wij je hier graag meer over. 




Wat zijn dromen?




Dromen komen voor als we ons bevinden in de REM-slaap. Dit is de vierde fase van onze slaapcyclus. Gedurende deze fase van onze slaap zijn de hersenen bijna net zo actief als wanneer we wakker zijn. De spieren zijn gedurende deze fase wel geheel ontspannen. Tijdens een droom kunnen we beelden waarnemen en de geluiden die hierbij horen ook waarnemen. Dit kan soms levensecht echt lijken. Hierdoor kun je dromen en de realiteit soms met elkaar verwarren. 




Dromen sturen is lastig




 Als we dromen, dan is dat een spontane activiteit van onze hersenen. Het is erg moeilijk om dromen te sturen. De beelden die we zien tijdens het dromen worden namelijk spontaan door onze hersenen gemaakt tijdens het slapen. Dromen kunnen lang, maar ook erg kort zijn. De dromen die we zien, kunnen leuk zijn, maar ook vervelend of eng. 




Waarom dromen wij?




Specialisten weten nog steeds niet waarom we
precies dromen. De meningen hierover zijn erg verdeeld. Er zijn verschillende
theorieën bekend over het dromen, enkele voorbeelden hiervan zijn: 




	Dromen vertellen ons meer over
onze onbewuste verlangens
	Onze hersenen ontspannen tijdens
het slapen. Dromen zorgen ervoor dat de hersenen ook tijdens het slapen actief
zijn zodat de hersenen overdag ook goed kunnen functioneren. 
	We maken overdag erg veel mee.
Dromen zorgen voor herbelevingen zodat je hiervan kunt leren. 





Dromen de volgende ochtend vergeten




Je hoort van veel mensen dat ze hun droom de volgende ochtend zijn vergeten. Ze worden dan vaak wakker met de droom duidelijk voor ogen en even later weten ze niet meer wat ze precies hebben gedroomd. Dit komt omdat tijdens het dromen niet alle hersenen actief zijn. Het korte termijngeheugen zou tijdens het dromen bijna niet werken. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor de gegevensopslag. Kun jij je een droom wel goed herinneren? Dan heeft deze droom erg veel indruk gemaakt. Misschien heb je wel over een baan zonder studie gedroomd. 




In dit blogartikel heb je meer gelezen over
dromen en de realiteit. Dromen doen we in de vierde fase van onze slaapcyclus.
Deze dromen kunnen soms levensecht lijken waardoor je de realiteit en een droom
met elkaar kunt verwarren. Het is erg lastig om invloed uit te oefenen op wat
je droomt omdat de beelden tijdens onze slaap spontaan worden gemaakt door onze
hersenen. 
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			Ik heb als seksspeeltje een Womanizer Pro gekocht en ik heb er de wereld aan genot van. Het ding werkt als een zonnetje en aangezien ik de laatste tijd vaak alleen ben omdat mijn man late diensten draait momenteel, kan ik er lekker mee aan de slag. Ik gebruik hem natuurlijk ook tijdens mijn webcamsex avonturen. Het seksspeeltje werkt dan ook heel erg eenvoudig. Het zuigmondje dat van siliconen is gemaakt dat zet ik gewoon op mijn clitoris en als ik hem aan zet dan zuigt deze langzaam naar binnen, zonder dat ik er ook maar iets aan hoef te doen. Door licht pulserende luchtgolven wordt mijn clitoris dan gestimuleerd. Ik speel dan wat met de standen, er zitten er zo uit mijn hoofd een stuk of 8 op en dan ga ik naar de zevende hemel.

Puur genot

Want dat is puur genot en een uitermate intens orgasme. Ik heb hem ook al gebruikt terwijl mijn man en ik samen aan het vrijen zijn en ik moet zeggen dat ik dan ook heel intens tot mijn orgasme kom. En omdat hij niet bijzonder log of groot is door zijn gestroomlijnde ontwerp, zit hij mijn man nagenoeg niet in de weg. Natuurlijk eerst een beetje wennen, maar al snel hebben we dan de smaak te pakken en kunnen we ouderwets plezier beleven.

Makkelijk bestellen

Uiteindelijk is het dan ook nog eens zo dat het bestellen zo verrekte goed en gemakkelijk ging. In de erotische seksspeeltjes winkel, zoals ik het gekscherend noem, is het heel snel geregeld. En binnen een dag had ik het seksspeeltje al in huis! Het is echt een apparaat dat steeds verder ontwikkeld wordt. Zo heb ik al een beetje begrepen. Hij wordt dus alleen maar beter en dat terwijl hij al zo heel erg goed is! Ik vind het een aanrader eerste klas, daar ben ik heel eerlijk in. Mijn man zegt dat het hem allemaal niet zo heel erg veel uitmaakt, maar  stiekem zegt hij daarmee dat ook hij het een geweldig apparaat vindt, vooral omdat ik zo veel intenser van alles kan genieten. En dat is voor hem nou eenmaal heel erg belangrijk, de lieve schat.
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			Italië en wijn gaan eigenlijk hand in hand. Het is een perfect wijnland waar je erg veel heerlijke wijnen kunt proeven. Natuurlijk niet alleen in het land zelf, maar ook over de rest van de wereld. Er komt dan ook ruim 8 miljard liter per jaar uit Italië, wat het één van de grootste wijn producenten van de wereld maakt. En daar zijn de Italianen natuurlijk heel erg trots op. En dat is ook hun goed recht. Een traditie die al duizenden jaren oud is. Italië en wijn gaan bijvoorbeeld heel erg goed samen als je er op vakantie bent. Lekker genieten van de ondergaande zon in de Toscane, terwijl je van je Italiaanse wijn aan het genieten bent. Romantischer kan het toch haast niet?

Italië heeft een wijn die haast iedereen die wijn lust wel kent; de Barolo, een prachtige rode wijn uit Piemento. Maar de rode wijn die wordt gemaakt van sangiovese druiven die uit Piemento komt is over de hele wereld het meest bekend. Wist je trouwens dat 25 procent van de wijn die over de hele wereld gedronken wordt uit Italië komt? Dat is echt ongelooflijk veel, zelfs meer dan Frankrijk! Italië kent wel 20 wijnstreken. Deze streken zijn over het gehele land verspreid. En elk van deze streken is volstrekt uniek en heeft zijn eigen druivenrassen en stuk voor stuk hebben zij een verschillend klimaat. Hierdoor kan Italië een uitgebreide variatie aan wijnen de wereld insturen. Wat misschien een leuk iets is om te weten: in het verleden werden de wijnen die uit Puglia afkomstig zijn gebruikt om de wijnen uit andere streken in Italië te versterken. Puglia is dan ook na Veneto de tweede grootste wijnproducent uit heel Italië. Maar deze plek wordt zo nu en dan aan Sicilië afgestaan.

Italië en wijn: een heerlijke vakantie

Italië en wijn zorgen samen voor een heerlijke vakantie. Er zijn zo enorm veel wijnstreken dat je gewoon lekker kunt variëren. Ieder jaar weer naar een andere streek zorgt ervoor dat je in ieder geval de komende 20 jaar onder de pannen bent. Zo zie je veel van Italië en wijn, daar heb je geen gebrek aan. Er zijn ook mensen die door heel Italië gaan reizen om alle streken te bezoeken. Je bent dan nog wel eventjes onderweg. Dus zorg ervoor dat je er echt de tijd voor hebt. Als je echt veel van Italiaanse wijnen houdt dan zijn dat soort reizen natuurlijk perfect om eens te gaan doen.

Italië en wijn zorgen dus voor heel veel plezier en genot. Niet alleen in de flessen die wij kunnen kopen, maar ook door in het land zelf alle wijnstreken eens te bezoeken. Zeer de moeite waard om te doen. Het zullen vakanties zijn waar je nog heel lang van na kunt genieten. Als je hier in Nederland de meest populaire wijn van ons land wilt proberen, ga dan voor de Gambere Rosso. Deze wijn wort heel vaak als populairste Italiaanse wijn van Nederland gekozen. Zeker echt de moeite waard om die eens uit te gaan proberen.
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			Heb je er ooit al eens aan gedacht om een vakantiehuisje in Italië aan te schaffen? Er komt natuurlijk een heleboel bij kijken. De vaste lasten, ook wel bekend als overhead, zijn toch een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Als eerste zal je willen kijken waar je in Italië een vakantiehuisje wilt aanschaffen. Het kan namelijk per streek enorm verschillen wat je gaat betalen. Wat kosten de dingen die je zoals nodig hebt? En is het ook een plek waar jij je op je gemak zult voelen? Als je namelijk een vakantiehuisje gaat kopen op een erg touristische plek, dan kun je er vanuit gaan dat het daar ook een heel erg stuk duurder zal zijn. De overhead kosten die je daar dan hebt zijn uiteraard ook een heel stuk hoger. Voordat je überhaupt naar Italië wilt gaan om daar te wonen of een tweede (vakantie)huisje aan te schaffen, moet je weten wat alles kost.

Wat ben je bijvoorbeeld kwijt aan elektriciteit? Wat kosten alle andere dingen? Dat zijn dingen voor je overhead waar je toch echt wel even rekening mee moet zien te houden. Want voor je het weet heb je hel erg hoge kosten en dat is misscchien een overhead waar je helemaal geen rekening mee hebt gehouden. Ga dus niet zomaar op je gevoel af, maar zoek alles eens rustig uit. Zo moet je weten wat het eten in Italië kost, wat je ongeveer uit moet geven als je eens lekker een avondje uit eten wilt gaan, dat soort zaken. Want je  bent tenslotte op vakantie en dan wil je niet iedere dag je eigen maaltijd staan te bereiden. Het is dus essentieel om je overhead in Italië goed te berekenen. En uiteraard is het heel erg belangrijk om ook nog eens te weten wat jij zoal te besteden hebt. Er zijn meer dan genoeg programma’s op de televisie te zien waar mensen zonder voorbereiding naar een land als bijvoorbeeld Italië gaan en dan de deksel op de neus krijgen. Ze hebben geen idee wat dingen kosten en wat je allemaal moet regelen. Daarom is het zo belangrijk dit goed te bedenken, alvorens je de beslissing neemt. Als je er uiteindelijk uit bent en het is allemaal goed mogelijk, dan pas ga je op zoek naar een vakantiehuisje. Want waarom zou jij jezelf lekker maken met iets, terwijl de overhead in Italië voor jou niet eens haalbaar is?

Maar eenmaal de beslissing genomen te hebben en er dan ook naartoe gaan is meer dan de moeite waard. Want Italië is natuurlijk een prachtig land met heerlijk weer, waar je een lekkere vakantie kunt houden. Dus als de kogel door de kerk is en alles is mogelijk, dan wensen we je natuurlijk heel erg veel plezier bij het uitkiezen van een vakantiehuisje in Italië. Daar zal je dan ook heel fijn tot rust kunnen komen. Even niets aan je hoofd en gewoon van het prachtige land en weer genieten.
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			De geschiedenis van Italië is een heel erg rijke. Het is dus ook een zeer lange geschiedenis, die voor een behoorlijk langdurige tijd ronde de stad Rome zal draaien. Uiteraard is de geschiedenis van Italië niet de geschiedenis van Rome en zo moet je er natuurlijk ook niet naar kijken. Want naast deze stad was er natuurlijk nog meer in dit prachtige land in de vorm van een laars gebeurde.

Waar komt de naam Italië vandaan?

De geschiedenis van de naam Italië, of zoals de inwoners zelf zeggen, Italia, is een oude naam voor het land en de mensen die in Zuid-Italië wonen. De origine hiervan is niet helemaal duidelijk. Er wordt gezegd dat de naam Oud-Grieks kan zijn voor ‘Het Land van Vee’, ‘Kalfsvlees’ of ‘Kalveren’. De munten met de naam Italia er op worden door een bond van Italische volkeren gemunt. Dit waren de Sabijnen, de Samnieten, de Umbriërs en meer. Zij wedijverden met Rome in het begin van de eerste eeuw voor Christus. Zo rond de tijd van keizer Augustus werd het multi-etnische gebied van Italië in de provincie Italia als centrale eenheid aan het Romeinse Rijk toegevoegd. Er wordt gezegd dat de naam van origine is afgeleid van de Itali die in het Calabrië van nu waren gevestigd. De Grieken gingen de naam steeds meer voor een groter gebied gebruiken maar het was pas ten tijde van de Romeinse verovering dat de term uit werd gebreid tot het hele schiereiland.

Wijn geschiedenis Italië

Er is ook een rijke wijn geschiedenis in Italië. Deze is al duizenden jaren oud. De Grieken noemden het Oenotria, wat Wijnland betekent. Die naam is heel erg toepasselijk, want het is natuurlijk een heel erg goed land om wijn te maken. Al duizend jaar voor Christus waren het de Etrusken die die als eerste de basis voor de huidige wijnbouw hebben gelegd, zo wordt verteld. De Grieken ontwikkelden de wijncultuur in het zuiden van Italië. Vandaag de dag komt er ongeveer 8 miljard liter Italiaanse wijn uit het land, wat het één van de grootste wijn producerende landen van over de hele wereld maakt.

Uiteraard heeft Italië ook een geschiedenis als het om de Tweede Wereldoorlog gaat. Maar die tijden zijn gelukkig allang vervlogen. Vandaag de dag is het een prachtig land om te bezoeken en waar je met erg veel plezier en genot naar op vakantie kunt gaan. De geschiedenis van Italië is op dei manier haast te voelen. Een land met een rijke traditie, vol met geschiedenis en erg veel mooie landschappen. Bij uitstek geschikt om naar op vakantie te gaan bijvoorbeeld. Een land waar je, als je er eenmaal bent geweest, aan verslaafd kunt raken. Proef en beleef de rijke geschiedenis van Italië en ervaar hoe heerlijk het er vertoeven is. Een land dat zeker de moeite waard is om eens te gaan bezoeken. Tijdens de zomervakantie bijvoorbeeld. De geschiedenis van dit prachtige land zal je haast betoveren, dat is een ding wat zeker is.
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			Overal ter wereld zijn er kranten te koop. Ook nu, terwijl het internet er is. Nog steeds vinden mensen het fijn om vroeg in de morgen een krantje te lezen. Dat is over de hele wereld zo. Dus ook in Italië. Hieronder vind je een aantal van de populaire Italiaanse kranten. Als je dus naar Italië gaat emigreren of je gaat op vakantie en je spreekt Italiaans, dan kun je hier je voordeel mee doen.

Populaire Italiaanse kranten op een rijtje

Als we het over populaire Italiaanse kranten hebben dan mag La Gazetta Dello Sport niet in het rijtje ontbreken. Het is een sportkrant en er is natuurlijk vooral enorm veel over voetbal in te lezen. Als je dacht dat deze sport in Nederland populair was, In Italië is het haast heilig. Deze krant wordt door enorm veel mensen, voornamelijk mannen, gelezen en ligt op vrijwel iedere ontbijttafel in Italië. Populaire Italiaanse kranten moeten nou eenmaal ook voetbal brengen. Dat is in dit land heel erg belangrijk. En daarom doet deze krant het zo ontzettend goed.

Corriere della Sera

De Corriere Della Sera is één van de meest populaire Italiaanse kranten die er is. Met een oplage van 400.000 exemplaren mag dat eigenlijk wel duidelijk zijn. Deze krant staat bekend om de hoge mate van professionaliteit en om de kritische en oplettende houding van haar journalisten. Dit is echt een krant die zich graag aan de feiten houdt. Dat is dan ook meteen het enige punt van kritiek. Ze gaan er niet altijd heel erg diep op in. Ze ouden zich aan de feiten en daar blijft het over het algemeen ook wel bij.

La Repubblica

La Repubblica is één van de belangrijkste en daarmee ook een van de meer populaire Italiaanse kranten, met Rome als thuisbasis. Qua bijlages staat de krant op de tweede plaats. Het is daarnaast de enige krant die een behoorlijke verspreiding over alle provinciën van Italië heeft. Dat is op zich natuurlijk wel heel erg bijzonder. Je kunt hem dus echt overal lezen.

Er zijn nog veel meer kranten in Italië en zo brengen ze allen op eigen wijze hun nieuws. Nu je weet wat een aantal van de meer populaire Italiaanse kranten zijn, weet je zo ongeveer waar je het nieuws vandaan kunt halen. En dat is toch fijn. In het land waar je vertoefd wil je graag weten wat er zo allemaal gaande is. En uiteraard geven zij ook nieuws van over de rest van de wereld. Daarin maken zij verder niet veel verschil.

La Stampa is daarnaast ook heel erg populair. Dat is dan landelijk gezien. Per streek is het ook allemaal weer heel verschillend. Er zijn in ieder geval meer dan genoeg populaire Italiaanse kranten om te lezen, dus aan nieuws heb je in ieder geval geen gebrek.
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			Italië en de kunst hebben beiden een rijke geschiedenis. Het land heeft behoorlijk veel kunstenaars die onze wereld op hun geheel eigen en vooral ook unieke wijze een heel stuk mooier en interessanter hebben weten te maken. Zo zijn er meerdere belangrijke Italiaanse kunstwerken waar je als kunstliefhebber zeker van kunt genieten.

Italië en de kunst: bekende Italiaanse kunstwerken

Zoals gezegd zijn er meerdere soorten belangrijke ofwel bekende Italiaanse kunstwerken. Italië is trots op zijn kunst. En dat is logisch, als je weet als het om werken gaat als de Mona Lisa. Het schilderij dat werkelijk iedereen kent, zelfs mensen dei totaal geen kennis van of liefhebberij voor kunst hebben. De onbekende vrouw met de prachtige glimlach is een meesterwerk. En natuurlijk heeft dit meesterwerk ook een meester. De maker van de Mona Lisa is natuurlijk Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci brengt Italië en de kunst samen

Leonardo da Vince brengt Italië en de kunst samen. Deze kunstenaar staat namelijk niet alleen bekend om zijn schilderijen zoals de Mona Lisa en Het Laatste Avondmaal, wat ook iedereen wel kent. Ook was de man een architect, een beeldhouwer en erg geschoold. Hij verdiepte zich in heel veel materie en daardoor kon hij ook zulke prachtige dingen maken. En uitvinder was Leonardo da Vinci ook. Hij heeft Italië wat dat betreft echt op de kaart gezet. En hoewel hij echt niet de enige kunstenaar is die Italië ooit heeft voor weten te brengen die wereldwijd bekend zijn geworden, toch is het een naam die iedereen kent. Er zijn boeken over hem geschreven en televisieseries over hem gemaakt. Het was echt een wetenschapsman die zijn tijd enorm ver vooruit was. Geniaal en wel uniek in zijn soort.

Italië en de kunst hebben dus zoals al gezegd een goede verhouding. Maar laten we vooral de naam Michelangelo niet vergeten. ‘Het laatste oordeel’ in de Sixtijnse Kapel is een meesterwerk wat zo prachtig is dat je er werkelijk dagen naar zou kunnen kijken. Werkelijk overmeesterd en betoverend. Italiaanse kunstenaars hebben altijd al een bepaalde mystiek gehad en dat is in hun kunst wel weer terug te zien. Het zijn al met al allemaal bijzondere kunstenaars en kunstwerken. Italië en de kunst uit dit land, ze zijn beiden ontzettend prachtig om naar te kijken. Het is werkelijk iedere keer weer intens genieten. Het is alsof het land zelf  door de kunstenaars heen naar buiten op de doeken en in de beelden en dergelijke tot uiting komt.

Je kunt de kunst van Italië over de hele wereld bewonderen. Je hoeft er dus lang niet voor naar Italië. Maar om te zien wat deze mensen bewoog om dit soort meesterwerken tot stand te laten komen, is een bezoek aan het mooie en veelzijdige Italië zeker de moeite waard. Geniet van de werken en bekijk het land ook als een soort kunstwerk. Want dat is het zeker. En natuurlijk kun je dan ook direct van het heerlijke weer en de prachtige wijnen gaan genieten. Want ook die zijn zeker om over naar huis te schrijven!
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